
Lieve lezer,

Met trots presenteer ik u het project ‘De Roep van Suriname’ dat een performance en nagesprek be-
vat. Het is een persoonlijk verhaal dat wordt ondersteund door zelfgeschreven liederen in het Sranan 
en combineert klassieke muziek met inheemse invloeden. De performance is een introductie van mij 
waarin ik vertel hoe het toeval mij naar Suriname brengt. Het is ook de start van een meerjarenplan. De 
thema’s zijn het verlies van het immateriële erfgoed en van de natuur, maar het gaat ook over heling en 
persoonlijke kracht. Ik voel me geroepen om iets voor Suriname te gaan doen.

De manier waarop de inheemsen in wederkerigheid met de natuur leven, vormt een belangrijke inspi-
ratiebron voor mij. Hun gedachtegoed zou leidend moeten zijn voor de wereldleiders van nu. Ik voel me 
als kunstenares en mens verantwoordelijk om zorg te dragen voor onze aarde. 

Na afloop van de performance vindt er een gesprek plaats om bewustwording en educatie te bevor-
deren, met speciale aandacht voor jongeren als toekomstige hoeders van dit erfgoed. De stappen zijn: 
kunst voor bewustwording, educatie voor ontwikkeling en van daaruit de maatschappelijke situatie 
verbeteren in de dorpen. We willen een boodschap van heling en verbinding uitdragen.

Samen met jongeren, gemeenschappen en diverse partners willen we een beweging van bewustword-
ing en actie in gang zetten die verder reikt dan het podium. We werken samen met organisaties zoals 
SECAD, GreenTV en de inheemse gemeenschappen zelf om de impact te vergroten.

A MOMENTI DORO   
          
Om ‘De Roep van Suriname’ te realiseren, zoeken wij bedrijven en partners die willen bijdragen aan 
dit unieke project. Met uw steun kunnen we reguliere voorstellingen in Paramaribo spelen, optredens 
verzorgen in inheemse dorpen en een educatieplan ontwikkelen dat jongeren helpt hun identiteit te 
omarmen en van daaruit te herijken en keuzes te maken. Daarnaast dragen we bij aan een grotere 
bewustwording over natuurbehoud en de waarde van immaterieel erfgoed. Wilt u uw naam verbinden 
aan kracht en positiviteit? 

Ik geloof in persoonlijke kracht. Een jaar geleden kwam ik voor het eerst in Suriname en nu begin ik al 
aan mijn derde project. Nu al voel ik de enorme impact en ik ben nog maar net begonnen! Voelt u ook 
de spirit om wat te betekenen in deze missie?

Wij staan open voor financiële en materiële ondersteuning en denken graag mee over een samenwerk-
ing die aansluit bij uw visie. We hebben naast eigen investeringen en fondsenwerving nog een bedrag 
van €18.000,- nodig om het project te realiseren. Met uw steun kan ‘De Roep van Suriname’ een 
blijvende impact maken. Suriname roept, hoort u het ook?

Ik hoop op een mooie ontmoeting!

Hartelijke groeten,
Quirine Melssen
Stichting Doloroso
+31 6 10 05 36 40
info@quirinemelssen.nl
www.deroepvansuriname.nl

N.B.  
Speciaal voor giften vanuit Nederland.
Aan Stichting Doloroso is door de Belastingdienst de Culturele ANBI (BSN/RSIN 8062.49.730) verleend. Dat is 
een erkenning van het culturele belang van onze stichting. De status houdt onder andere in dat giften aan 
onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, mits er geen tegenprestatie tegenover staat.

Wilt u een schenking doen zonder tegenprestatie dan kan dat op: Stichting Doloroso 
NL75 INGB 0002 3390 96 o.v.v. Schenking de Roep van Suriname. We zijn u dankbaar!

http://info@quirinemelssen.nl
https://www.quirinemelssen.nl/suriname/
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